
    

Week van 19 t/m 25 oktober 2025 
                                     29ste zondag door het jaar  

                           Eucharistieviering: Kracht van het gebed 
 

Openingswoord en openingslied. 
Schuldbelijdenis: nr.703  

Kyrie:  nr.719     
Gloria:  nr.720 
  
1ste  lezing: Exodus 17, 8-13 

In die dagen kwam Amalek 
aanzetten om Israël aan te vallen. 
Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies 
manschappen uit en trek morgen ten 
strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met 
de staf van God in mijn hand op de 
top van de heuvel staan.’ Jozua deed 
wat Mozes hem had opgedragen. Hij 
bond de strijd aan met Amalek, 
terwijl Mozes, Aaron en Chur de top 
van de heuvel bestegen. En zolang 
Mozes zijn armen opgeheven hield 
waren de Israëlieten aan de 

winnende hand. Maar liet hij zijn 
armen zakken dan won Amalek. 
Tenslotte werden Mozes’ armen 
moe. Toen haalden ze een steen voor 
hem waar hij op ging zitten. Aaron 
en Chur ondersteunden zijn armen, 
elk aan een kant. Zo bleven zijn 
armen omhoog geheven, tot 
zonsondergang toe. En Jozua 
versloeg Amalek en zijn leger met 
het zwaard. 

Tussenzang: Psalm 121 
Refrein: Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: van waar kan ik hulp verwachten? 
Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Refrein: 

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, Hij slaapt niet, die waakt over u.  
Hij sluimert niet en Hij suft niet, die over Israël waakt. Refrein: 

De Heer is het die u behoedt, Hij staat als een wacht aan uw zijde.  
Bij dag zal de zon u niet deren, bij nacht doet de maan u geen kwaad. Refrein: 
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Refrein: Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

De Heer bewaart u voor onheil, uw leven houdt Hij in stand. 
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan op deze dag en altijd. Refrein: 

2de lezing: II Timóteüs 3, 14-17; 4, 1-2 

Dierbare, blijf bij de leer die gij 
gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie 
het waren die u onderricht hebben en 
hoe gij van kindsbeen af vertrouwd 
zijt met de heilige geschriften; 
daaruit kunt gij de wijsheid putten 
die u leidt tot het heil, door het 
geloof in Christus Jezus. Elk door 
God geïnspireerd geschrift dient ook 
om te onderrichten in de waarheid en 
dwalingen te weerleggen, om de 
zeden te verbeteren en de mensen op 
te voeden tot een rechtschapen leven, 

zodat de man Gods voor zijn taak 
berekend is en toegerust voor elk 
goed werk. Ik bezweer u voor het 
aanschijn van God en van Christus 
Jezus, die levenden en doden zal 
oordelen, bij zijn verschijning en bij 
zijn koningschap: verkondig het 
woord, dring aan, te pas en te onpas, 
weerleg, berisp, bemoedig, in één 
woord, geef uw onderricht met groot 
geduld. 

Tussenzang: Alleluia, moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk 
oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia. 
  
Evangelie: Lucas 18, 1-8 

In die tijd leerde Jezus in een 
gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij 
steeds moesten bidden en daarin niet 
versagen. Hij zei: ‘Er was eens in 
een zekere stad een rechter, die zich 
om God noch gebod bekommerde. 
Er was ook een weduwe in die stad 
die herhaaldelijk bij hem kwam met 
het verzoek: Verschaf mij recht ten 
opzichte van mijn tegenstander. Een 
tijdlang wilde die rechter niet, maar 
daarna zei hij bij zichzelf: Al 
bekommer ik mij om God noch 
gebod, toch zal ik die weduwe recht 

verschaffen om niet langer geplaagd 
te worden door haar eindeloze 
bezoeken.’                                            
En de Heer sprak: ‘Hoort wat de 
onrechtvaardige rechter zegt! Zou 
God dan geen recht verschaffen aan 
zijn uitverkorenen, die dag en nacht 
tot Hem roepen, of zal Hij ten 
opzichte van hen onbewogen 
blijven? Ik zeg u: Hij zal hun 
spoedig recht verschaffen. Maar: zal 
de Mensenzoon bij zijn komst het 
geloof op aarde vinden?’ 

Acclamatie: U komt de lof toe  nr.265 



Overweging. 
Geloofsbelijdenis:  nr. 722 
Voorbeden  
Collecte 
Eigen Prefatie en Eucharistisch gebed: nr. 729 bladzijde 801 
Communieritus: nr. 738 en 739            
Slotritus    
……………………………………………………………………. 

Mededelingen 
• Oktober Mariamaand. Alle woensdagen in oktober  

van 14.00 – 16.00 uur  kunt u binnenlopen voor een kopje thee of koffie en tevens 
is de kerk open voor stil gebed of om een kaarsje op te steken bij Maria. 
(ingang via zijdeur)  

• Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt dit jaar de katholieke kerk in 
Myanmar voor het voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische land gaat 
al vele jaren gebukt onder een bloedige burgeroorlog. Eind maart van dit jaar 
werd het land ook nog getroffen door een verwoestende aardbeving. Een ding 
staat vast: de kerk laat hen niet in de steek. Er is zondag een deurcollecte, of stort 
uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te ’s-
Hertogenbosch. 

• Vrijdag 24 oktober is er HerbergInn met als onderwerp Teresia van Avila en 
haar grote verlangen naar God. Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur. U 
bent van harte welkom. 

•  Het Bisdom Rotterdam nodigt (toekomstige) vrijwilligers uit op 28 oktober van 
18.30 – 22.00 uur voor een Impulsbijeenkomst, locatie Willibrordushuis, 
Hoofdstraat 27, Hillegom. Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de organisatie. Mail 
naar e-mailadres: ltcatechese@rkwb.nl  
Het programma op 28 oktober: 
18.30 uur Binnenkomst met koffie en thee 
19.00 uur Opening door Hein Steneker 
19.10 uur Korte kennismakingsronde 
19.15 uur Gesprek aan de hand van enkele stellingen 
Een missionerende kerk, wat verstaan we daaronder en hoe krijgt dit 
gestalte vanuit parochie? 
19.30 uur Theorie door Hein Steneker 
19.45 uur Vragen en reacties van deelnemers 
Missionaire kerk vraagt om (missionaire) vrijwilligers 
20.00 uur Inleiding Hein Steneker 
20.10 uur Deelnemers plaatsen hun vrijwilligerswerk op het missionaire  
                speelveld 
20.15 uur Gesprek 
20.25 uur Koffiepauze 
Hoe houden we het vuur brandend? 
20.40 uur Inleiding Hein Steneker 
20.50 uur Vragen en opmerkingen 
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Wat kan een vrijwilliger van de parochie verwachten en zelf inbrengen? 
20.55 uur Uiteen in workshops 
21.25 uur Presentatie workshops 
21.50 uur Afsluiting Hein Steneker 
22.00 uur Afsluiting 

• Er is een TAIZE-viering georganiseerd, met daaraan voorafgaande drie repetities 
van een gelegenheidskoor. Voor beiden bent U van harte uitgenodigd! 
De viering is op D.V.  Zondagavond 23 NOVEMBER 2025 om 19.00 uur in 
de Dorpskerk van Westmaas.  (Breestraat 13) 
De repetities van het gelegenheidskoor zijn op de donderdagavonden: 30 
OKTOBER  EN  13 en 20 NOVEMBER  2025 gepland, eveneens in de 
Dorpskerk van Westmaas. 
Aanvang van de repetities: 20.00 uur. Einde 22.00 uur.  Om 21.00 uur is er een 
korte pauze met koffie of thee. Eigen bijdrage voor deze repetities en de koffie/
thee: euro 5,00 per persoon voor het gehele project. 
Nico de Mol is ook deze keer weer onze dirigent, en hij zal de liederen met ons 
instuderen. Op speciaal verzoek zijn een aantal Nederlandstalige liederen in het 
programma opgenomen.  

• Allerzielen valt dit jaar op zondag. Misintenties kunt u opgeven tijdens 
openingstijden van het secretariaat of via E-mail: 
misintentiesOB@deheiligefamilie.nl. 

  

          Gebedsintenties Oud- Beijerland 
  Zo   7e jaargetijde Pastoor Willem van der Meer 
         Rudolf Frans Swens en Robbert Swens 
         Tenny Kortman     

  
  

Oud-Beijerland weekend

11.15 

11.15

EV Pastor Geurts 
m.m.v. Cantando en 
deurcollecte Missiezondag 

EV Pastor Geurts

Zo   19 okt 

Zo   26 okt

09.00 
09.40

Vr EV Pastor Geurts 
Vr  Rozenkransgebed 

Week- 
Vieringen 

    

Wo Kerkopenstelling 
Vr. Bezinningsochtend Diversen
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